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Geachte heer Burgemeester, geachte Schepen, medewerkers Stad Roeselare. 
Beste Beitemnaars.  Met de nodige trots staan we hier vandaag als  
vzw “Beythem Kerke” in deze nieuwe gemeenschapszaal.   
 
Het lijkt ondertussen als een ver verleden toen we in 2018 met de Beitemse 
verenigingen samengebracht werden in de gemeenteraadszaal van het oude 
stadhuis.   
 
De eerste plannen en ideeën rond de nieuwe gemeenschapszaal werden toen 
voorgelegd en er werd gepolst naar de mening van de Beitemse verenigingen.  
 
Het was duidelijk dat de nieuwe gemeenschapszaal in Beitem in overleg met het 
Beitemse verenigingsleven tot stand zou komen en het stadsbestuur oor had 
naar onze wensen en verwachtingen.   
De oude kerk van Beitem moest het bruisende hart worden van het nieuwe 
gemeenschapsleven in onze “ontwijdde parochie” – of beter de wijk Beitem.   
 
Ondertussen zijn we 5 jaar en x-aantal overlegmomenten verder.  Vanuit die 
eerste drive kwam een representatieve werkgroep naar voor die het mandaat 
kreeg het project te trekken – kortom “ervoor te gaan”.   
 
Begin 2023 werd de vzw Beythem Kerke officieel geboren.  
 
Een mooie homogene groep die op dit moment al bestaat uit 51 leden:  
51 enthousiaste Beitemnaars sloten zich dit voorjaar tijdens de eerste algemene 
vergadering aan.   
We zien een mooie mix van alle Beitemse verenigingen:  
mensen uit de Ouderraad, mensen van Femma Beitem, Okra Beitem, de St-
Elooisgilde, we tellen leden uit de KLIM school, het Feestcomité, Krachtbal 
Hoger Op Beitem, KSA, Chiro, de vinken- en de wandelclub,  
maar ook Beitemnaars die niet of ooit actief waren in het verenigingsleven 
sloten zich aan en tonen “goesting”!  
 
Al deze leden gaven aan een deeltje van het takenpakket van de uitbating van 
dit nieuwe gebouw te willen helpen dragen, vanuit een eigen specialisatie en 
tijdens eigen vrijetijd.   
 



Het bestuur van de vzw Beythem Kerke bestaat op dit moment uit acht gedreven 
Beitemnaars, die de laatste 3 jaren achter de schermen al heel wat 
voorbereidend en administratief werk heeft verricht.  
Bij deze wil ik mijn 7 bestuursleden daar al voor van harte bedanken.  
 
Naast het bestuur werd er binnen de vzw ook een cultuurcel opgericht.   
Ze telt ondertussen 11 leden die onder de vleugels van de Bart weer leven in de 
Beitemse brouwerij willen brengen.  Ik hoor het Bart graag zeggen: “ik heb tijd 
en goesting om er weer voor te gaan”.   
Ongetwijfeld is ook de grote affiche vooraan buiten de kerk jullie opgevallen.   
Op 14 oktober organiseert onze cultuurcel al haar eerst evenement: het wordt 
een comedyavond met comedian Karel Declerq waarbij het Belgische politieke 
landschap “schalks” bekeken zal worden.  
Iedereen van harte welkom – binnenkort kan je kaarten kopen op onze website! 
 
Beythem Kerke is ondertussen een begrip geworden: een MERK in Beitem en ver 
daarbuiten.   
Ongetwijfeld hebben jullie ons al zien voorbijkomen op de sociale platforms: we 
zijn actief op FB, Instagram, Hoplr, LinkedIn en Google MAAR vooral ook via onze 
eigen website www.BeythemKerke.be  
Op onze website vind je alle informatie over de huurprijzen, het intern 
huurreglement, de verhuurkalender en de laatste nieuwtjes.  
Wie graag op de hoogte wil blijven over Beytem Kerke kan inschrijven op onze 
nieuwsbrief.   
 
Jullie massale aanwezigheid vandaag toont aan dat er veel interesse is.  De 
nieuwe gemeenschapszaal leeft al, nog voor de deuren goed en wel geopend 
zijn en dat doet deugd.   
Ik kan jullie al meedelen dat de zaal ondertussen al voor een kleine 50 dagen 
werd geboekt en de aanvragen om informatie blijven binnenstromen.   
 
Na Beitem Schakel wordt Beythem Kerke het kloppende hart van het 
gemeenschapsleven in Beitem, de centrale plaats waar nieuwe en bestaande 
evenementen de band in onze kleine gemeenschap mogen versterken, een 
ontmoetingsplek voor jong en oud en een plaats waar alle Beitemse 
verenigingen terecht kunnen.  
We hopen met Beythem Kerke een vaste waarde te worden in Roeselare.   
 

http://www.beythemkerke.be/


We bedanken het stadsbestuur van Roeselare voor de stijlvolle ombouw van de 
kerk, de vlotte samenwerking met alle betrokken partners en het vertrouwen 
dat we als vzw krijgen voor de toekomst.   
Inzonderheid danken we Iza, Tania, Bram en Giovanni die ons meer dan eens te 
woord stonden en ondersteunden waar nodig.   
 
Wie ons vanavond niet tegen het lijf loopt, kan gerust meer uitleg komen vragen 
op onze opendeurdag volgende week woensdag van 17u tot 22u – vrije in- en 
uitgang, de bar zal geopend zijn.      
 
Bedankt en we geven er een lap op! 


